
 

 

 

‘Wij mensen gunnen dieren het beste’ 

Binnenkort zwaait Jan Staman na acht jaar af als voorzitter van de RDA. Hoe kijkt hij terug op 
die periode? Een gesprek met een scherpe en originele denker die jarenlang heeft gewerkt 
op het snijvlak van wetenschap en openbaar bestuur.  

 

“Beest. Ik hou heel erg van dat woord. Het is mijn geuzennaam voor dieren, omdat het de 
eigenheid van dieren benadrukt. Ik zou graag zien dat we onze taal over dieren herzien. We 
moeten af van termen als plaagdier, ondier en onreine dieren. Ook woorden als 
vleesrunderen, slachtvarkens en melkvee zie ik graag verdwijnen. Dat zijn allemaal termen 
die aanduiden wat het dier voor ons betekent of doet; ze gaan niet over de eigenheid van de 
dieren. Dat doet het woord ‘beest’ wel.”  



 

“Als het gaat over die eigenheid van dieren zijn we met z’n allen enorm schatplichtig aan 
Frans de Waal. Door hem en andere dierwetenschappers weten we nu zoveel meer over 
dieren dan een paar decennia geleden. We weten nu bijvoorbeeld dat ze echt kunnen lijden, 
ook vissen bijvoorbeeld. En dat ze empathie kunnen ervaren. Denk aan dolfijnen die een 
zieke soortgenoot helpen en steunen. We weten ook zoveel meer over welke eisen dieren 
stellen aan hun leven. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een paard – dat een kuddedier is – 
niet alleen op stal of in de wei moet staan zonder contact met soortgenoten.” 

Vertrouwen 

“We zijn echt anders naar dieren gaan kijken. En dat hebben we voor een groot deel aan de 
wetenschap te danken. Slechte omgang met dieren komt voort uit onwetendheid, 
onverschilligheid of wreedheid. De meeste mensen zijn niet wreed en wij mensen staan 
over het algemeen niet onverschillig tegenover dieren. Wij gunnen de dieren het beste. Het 
uitbannen van die derde factor - onwetendheid - is de belangrijkste bijdrage van de 
wetenschap. Want als je eenmaal kennis hebt, kun je die niet meer negeren. Dat geeft mij 
vertrouwen. Want daardoor verandert onze omgang met dieren.”  

“En dus zien we dat in de afgelopen decennia het leven van dieren steeds meer is 
verbeterd. Kijk naar de veehouderij: veertig jaar geleden stonden koeien nog aangebonden 
op stal, zaten varkens in kleine hokken, kippen in legbatterijen. Denk ook aan het fokverbod 
voor dieren met rasgebonden gebreken, zoals naaktkatten en honden met platte snuiten. Of 
aan de kritische benadering van bepaalde trainingsmethoden – bijvoorbeeld in de 
paardensport en van politiehonden.”  

“Langzaam maar gestaag is een proces van verbetering van de leefomstandigheden en 
benadering van dieren op gang gekomen. En ja, dat kost tijd. Afscheid nemen van praktijken 
die niet meer wenselijk worden gevonden, is ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat partijen die er 
voordeel van hadden – denk aan dierhouders – gecompenseerd moeten worden. Maar het 
gaat door en het is onomkeerbaar.”  

“Er zijn ook misverstanden. Zo worden schaalvergroting en innovatie wel gezien als het 
grote kwaad in de intensieve veehouderij. Weliswaar staat het belang van dieren vaak niet 
voorop, maar veel technologische innovaties bevorderen wel degelijk dierenwelzijn. Denk 
aan de melkrobot. Die maakt dat koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze worden gemolken 
en draagt er dus aan bij dat koeien veel meer dan voorheen ‘hun gang kunnen gaan’. Ze 
kunnen – als ze dat willen – op wat meer afstand van de boer leven.”   

 

 



 

Arbeidsvreugde 

“Natuurlijk vraagt het om alertheid, maar ik acht het niet aannemelijk dat er nieuwe 
innovaties in de veehouderij zullen komen die ten dienste staan van de productie, het 
klimaat of het milieu, maar nadelig uitpakken voor de dieren. Dat is voor boeren simpelweg 
hun eer te na. Boeren willen trots zijn op hun bedrijf, op hun werk, op hun goede omgang 
met hun dieren. Net als iedereen willen zij arbeidsvreugde. Daarvoor is maatschappelijke 
waardering belangrijk. De samenleving accepteert ook niet meer dat dieren worden 
aangepast aan de systemen – met onthoornen, snavels kappen en staarten knippen – maar 
wil dat de systemen worden aangepast aan de dieren.” 

“De politieke strijd hierover is nog niet uitgewoed. Maar zelf ben ik optimistisch. Ik maak me 
ook geen zorgen over de Nederlandse boeren. Ik verwacht een toekomst met een wat 
kleinere veehouderij in Nederland. In de keten zullen we ook krimp gaan merken – bij de 
melkfabrieken en de slachthuizen. Maar de enorme vakkennis en professionaliteit in de 
sector maken onze boeren ijzersterk. En ik zie een nieuwe generatie zelfbewuste boeren 
opstaan, die meer marktmacht zullen hebben. De ketenpartijen die tot nu toe veel macht 
hadden ten opzichte van de boeren, worden nu de vragende partij. Kijk naar de prijzen van 
rundvlees dat al schaarser wordt. Ik kocht laatst een kilo runderlappen bij de keurslager en 
betaalde maar liefst 27 euro!” 

“Met die sterkere positie van boeren in de productieketens kunnen zij in de noodzakelijke 
wending voor het eerst een beslissende rol gaan spelen. Ik verwacht dan ook dat dáár de 
vernieuwing en de verbeteringen voor de dieren vandaan gaan komen, van de nieuwe 
generatie zelfbewuste boeren. Zij zullen met eigen ideeën, concepten en systemen komen, 
die niet in de marge blijven steken – zoals nu nog vaak gebeurt - maar ook de kracht hebben 
om door te groeien. Bedenk: ook elders in Europa en de wereld gaat het nu heel snel met 
dierenwelzijnswetgeving, dus voor het ontbreken van een level playing field hoeven we echt 
niet zo bang te zijn. “ 

“Van de politiek en beleid vraagt dat vooral om de veranderingen op een serieuze en 
consciëntieuze manier te begeleiden. Gebruik die voedingsbodem in de praktijk, waar de 
vernieuwing vandaan gaat komen. Hou op met theater, met het zoeken naar handigheidjes 
en geitenpaadjes om de huidige praktijk te rekken. Werk aan consistent beleid voor de lange 
termijn dat de noodzakelijke veranderingen ondersteunt en de boeren houvast geeft.” 

“Ik ben trots op de constructieve rol die we hierbij in de afgelopen periode met de RDA 
hebben vervuld. We hebben ons steeds verbonden met partijen die vooruit willen – noem 
het maar het stille midden – en dat zijn er veel. De voorwaarde is dan wel steeds dat je het 
open en eerlijke gesprek moet voeren. Niets verhullen of ontkennen.   



 

Niet onderhandelen of uitruilen, maar de dialoog blijven aangaan. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat de manier is waarop de RDA ook in de toekomst zijn gezag en het vertrouwen zal 
weten te behouden.” 

 

 


